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Vaste hoop (Opwekking 843) 
    
Diep was de kloof die mij van U scheidde. 
Hoog was de bergtop boven mijn kracht. 
Ik keek vertwijfeld op naar de hemel 
en sprak Uw Naam uit in de nacht. 
 
Toen brak Uw liefde dwars door het donker, 
dreef elke schaduw uit mijn hart. 
Het eind is zeker: U heeft gewonnen. 
Jezus, U, mijn vaste hoop. 
 
Wie kon op zoveel genade hopen? 
Wie peilt Uw liefde, betoond aan mij? 
U daalde af, Heer, vanuit de hemel; 
U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn. 
 
U werd gekruisigd; ik ben vergeven. 
De Koning zelf noemt mij Zijn kind. 
Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig. 
Jezus, U, mijn vaste hoop. 
 
Refrein (2x): 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop! 
 
2x: 
Vroeg in de morgen werd het bezegeld: 
Uw dode lichaam werd opgewekt. 
Het graf is open, de Leeuw verrezen; 
nu is de dood ook mijn eind niet meer! 
 
Jezus, U bent de hoogste Heer! 
 
Refrein (2x): 
Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt! 
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij. 
U breekt ketens, één voor één. 
U brengt redding, U alleen! 
Jezus, U mijn vaste hoop! 
 
 
[WELKOM / GEBED]  
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Omdat Hij leeft (Opwekking 47) 
 
Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft; mijn angst is weg. 
Omdat ik weet: Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft! 
 
Because He lives, I can face tomorrow. 
Because He lives, my fear is gone. 
Because I know He holds the future. 
And life is worth the living, just because He lives. 
 
 
Jezus Overwinnaar (Opwekking 832) 
 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht; ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, hoogste Heer. 
 
Refrein: 
Voor eeuwig is Uw heerschappij! 
Uw troon staan onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood, waar is je macht? 
Waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert! 
Naam boven alle namen, hoogste Heer! 
 
Refrein (2x): 
Voor eeuwig is Uw heerschappij! 
Uw troon staan onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar!  
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Naam boven alle namen, Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen… 
 
Naam boven alle namen, Naam boven alle namen, 
Naam boven alle namen… 
 
Naam boven alle namen! 
Naam boven alle namen! 
Naam boven alle namen, Naam boven alle namen! 
 
Refrein (2x): 
Voor eeuwig is Uw heerschappij! 
Uw troon staan onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam, 
Jezus, Overwinnaar! 
U bent Jezus, Overwinnaar! 
U bent Jezus, Overwinnaar! 
 
 
Who else 
 
I am an instrument of exaltation, 
and I was born to lift Your Name above all names. 
You hear the melody of all creation, 
but there's a song of praise that only I can bring. 
 
Chorus: 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus. 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus. 
 
You are the Infinite, God of the ages; 
yet You chose to make my heart Your dwelling place. 
You healed my brokenness, showed me Your glory, 
so I have songs of thanks not even angels sing. 
 
Chorus (2x): 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus. 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus. 
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Bridge (2x): 
Lamb of God, Anointed One, 
Who was and is, and is to come. 
Seated on the throne above; Holy, holy! 
Righteous One Who shed His blood, 
You proved to us the Father's love. 
Jesus Christ, be lifted up! 
 
Chorus (2x): 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus! 
Who else is worthy? Who else is worthy? 
There is no one; only You, Jesus! 
 
There is no one; only You, Jesus! 
There is no one; only You, Jesus! 
 
 
Op Hem 
 
Zie op die berg volmaakte redding. 
Zie op die dag Zijn grote trouw. 
De straf die wij zelf hadden moeten dragen 
was op Hem. Ja, op Hem. 
 
En op Zijn hoofd een doornenkroon. 
En op Zijn hart al onze nood. 
De dood, het loon als straf voor onze zonden, 
was op Hem. Ja, op Hem. 
 
Refrein: 
Christus stierf - wij zijn vergeven, 
en Christus leeft - door Wie wij leven, 
en Christus komt terug! 
Prijs de Heer, prijs de Heer… 
 
En op ons hart Zijn Naam geschreven: 
de grote Koning, de hoogste Heer. 
We zingen luid en gieten onze liefde 
nu op Hem. Ja, op Hem. 
 
Refrein (2x): 
Christus stierf - wij zijn vergeven, 
en Christus leeft - door Wie wij leven, 
en Christus komt terug! 
Prijs de Heer, prijs de Heer…  
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Bridge (2x): 
Eén Naam belijden wij: Jezus! 
Geen god zo groot als Hij: Jezus! 
Wij knielen voor Hem neer, 
erkennen Hem als HEER: Jezus, Jezus! 
 
Refrein (3x): 
Christus stierf - wij zijn vergeven! 
En Christus leeft - door Wie wij leven! 
En Christus komt terug! 
Prijs de Heer, prijs de Heer! 
 
 
Man van smarten (Opwekking 787) 
 
Man van smarten, Lam van God, 
diep veracht, verguisd. 
Onze straf, de toorn van God, 
droeg Jezus aan het kruis. 
 
Vals beschuldigd bleef Hij stil; 
ondanks spot en hoon 
boog Hij voor Zijn Vaders wil, 
droeg Hij de doornenkroon. 
 
Refrein: 
O, dat ruwe kruis, mijn redding, 
waar Uw liefde mij overspoelt. 
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! 
Eer, aanbidding voor Uw Naam. 
 
Om ons te redden van de dood 
is Jezus afgedaald. 
En zelfs voor wie Hem kruisigden 
heeft Hij de prijs betaald. 
 
Refrein: 
O, dat ruwe kruis, mijn redding, 
waar Uw liefde mij overspoelt. 
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! 
Eer, aanbidding voor Uw Naam. 
 
Bridge (2x): 
U vergeeft mijn schuld, wast mijn zonden af, 
door het kostbaar bloed dat mijn Jezus gaf. 
Nee, de zondevloek kleeft niet meer aan mij; 
wie de Zoon bevrijdt, die is waarlijk vrij!  
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Refrein: 
O, dat ruwe kruis, mijn redding, 
waar Uw liefde mij overspoelt. 
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! 
Eer, aanbidding voor Uw Naam. 
 
En kijk: de steen is weggedaan! 
En kijk: het graf is leeg! 
Halleluja, prijs Zijn Naam! 
Gods Zoon is opgestaan! 
 
Refrein (2x): 
O, dat ruwe kruis, mijn redding, 
waar Uw liefde mij overspoelt. 
Heel mijn ziel roept uit: Halleluja! 
Eer, aanbidding voor Uw Naam. 
 
 
O, Prijs de Naam 
 
Ik denk terug aan Golgotha, 
waar Jezus leed en stierf voor mij. 
Zijn handen en voeten doorboord; 
mijn Redder droeg de vloek voor mij. 
 
In doeken en verdriet gehuld 
legden ze Hem in Jozefs graf, 
verzegeld door een zware steen. 
Messias is geheel alleen. 
 
Refrein: 
O, prijs de Naam van de Heer, mijn God! 
O, prijs Zijn Naam voor eeuwig! 
Voor altijd prijzen we U alleen, 
o Heer, o Heer, mijn God! 
 
Maar 's ochtends vroeg, de derde dag, 
stond Hij weer op, de Zoon van God! 
Hij overwon; dood heeft geen macht! 
De Koning leeft in al Zijn kracht! 
 
Refrein: 
O, prijs de Naam van de Heer, mijn God! 
O, prijs Zijn Naam voor eeuwig! 
Voor altijd prijzen we U alleen, 
o Heer, o Heer, mijn God!  
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Hij komt terug in al Zijn pracht; 
stralende zon, doorboort de nacht. 
Dan sta ik op, zoals Hij deed; 
mijn blik gericht op Zijn aangezicht. 
 
Refrein (3x): 
O, prijs de Naam van de Heer, mijn God! 
O, prijs Zijn Naam voor eeuwig! 
Voor altijd prijzen we U alleen, 
o Heer, o Heer, mijn God! 
 
O Heer, o Heer, mijn God! 
 
 
Prijs de Koning (Opwekking 851) 
 
Heer, wij dwaalden in het donker, 
zonder hoop, zonder licht, 
maar U kwam vanuit de hemel. 
Vol van liefde was Uw blik. 
 
Om de wet en de profeten 
te vervullen kwam Gods Zoon; 
uit een jonge maagd geboren, 
in een stal, ver van Zijn troon. 
 
Refrein: 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie in Eén; 
God vol glorie, Majesteit! 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid. 
 
Om het koninkrijk te brengen 
zocht U wie naar U niet zocht. 
Zo hebt U verloren mensen 
door Uw kruisdood vrijgekocht. 
 
U dacht zelfs in al Uw lijden 
aan de hoop die vóór U lag, 
want Uw dood zou ons bevrijden. 
Jezus, alles is volbracht! 
 
Refrein: 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie in Eén; 
God vol glorie, Majesteit! 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.  
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Met de adem ingehouden 
keek de hemel ‘s morgens vroeg 
hoe de steen werd weggerold 
en het Lam de dood versloeg. 
 
Doden kwamen uit hun graven; 
mens en engel stond versteld. 
Wie in Hem geloven juichen, 
door de Vaders macht hersteld! 
 
Zo is Christus’ kerk ontstaan, 
en Zijn Geest ontstak de vlam. 
En dit eeuwenoude nieuws 
dooft niet uit, wankelt niet! 
 
Door Zijn bloed en in Zijn Naam 
ben ik vrij, voor altijd vrij! 
Want met Jezus opgestaan 
woont het Leven Zelf in mij! 
 
Refrein (2x): 
Prijs de Vader, Zoon en Geest. 
Prijs de Koning, Drie in Eén; 
God vol glorie, Majesteit! 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid! 
 
Prijs de Koning tot in eeuwigheid! 
 
 
Above all 
 
Above all powers, above all kings; 
above all nature and all created things; 
above all wisdom and all the ways of man… 
You were here before the world began. 
 
Above all kingdoms, above all thrones; 
above all wonders the world has ever known; 
above all wealth and treasures of the earth… 
There's no way to measure what You're worth. 
 
Chorus: 
Crucified, laid behind a stone; 
You lived to die, rejected and alone, 
like a rose, trampled on the ground… 
You took the fall and thought of me, above all.  



Hoop voor de wereld –  Paaspraise 2 april 2026  (Andreasplein, 19.00 - 21.00) 

Above all powers, above all kings; 
above all nature and all created things; 
above all wisdom and all the ways of man… 
You were here before the world began. 
 
Above all kingdoms, above all thrones; 
above all wonders the world has ever known; 
above all wealth and treasures of the earth… 
There's no way to measure what You're worth. 
 
Chorus (2x): 
Crucified, laid behind a stone; 
You lived to die, rejected and alone, 
like a rose, trampled on the ground… 
You took the fall and thought of me, above all. 
 
Like a rose, trampled on the ground… 
You took the fall and thought of me, above all. 
 
[SPREKER] 
 
Uw trouw (Opwekking 874) 
 
God van Abraham, 
U bewijst al eeuwenlang: 
Uw beloftes houden stand. 
Door de jaren heen 
was wat U zei ook wat U deed. 
U liet ons nooit alleen. 
 
Dwars door stormen heen, in de diepste zee, 
blijf ik stevig staan. 
Omdat mijn hart weet dat wanneer U spreekt, 
het gebeuren gaat. 
 
Refrein:     
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Van het ochtendlicht tot het avondrood 
zing ik van Uw Naam. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
 
God van eeuw tot eeuw, 
ook als alles hier verdwijnt 
staat Uw woord nog overeind. 
Uw geschiedenis bewijst: 
niemand is aan U gelijk 
en Uw trouw is voor altijd.  
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Dwars door stormen heen, in de diepste zee, 
blijf ik stevig staan. 
Omdat mijn hart weet dat wanneer U spreekt, 
het gebeuren gaat. 
 
Refrein:     
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Van het ochtendlicht tot het avondrood 
zing ik van Uw Naam. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
 
Bridge (4x): 
Ik houd mij vast aan Jezus, 
mijn hoop en zekerheid. 
Het anker van mijn leven; 
een sterke rots is Hij! 
 
Een sterke rots is Hij! 
 
Refrein:     
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
Van het ochtendlicht tot het avondrood 
zing ik van Uw Naam. 
Groot is Uw trouw aan mij, o Heer. 
 
 
Nieuw leven 
 
Kijk naar het lege graf, 
waar de steen is weggerold. 
Waar de Messias lag 
ligt nu verlaten grond. 
 
Hier op de derde dag 
wint het Leven van de dood. 
Kom, zie de Vaders kracht 
in de verrezen Zoon. 
 
Kijk naar Zijn handen; 
zie de tekens staan. 
De Gekruisigde is opgestaan! 
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Refrein: 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven! 
Christus versloeg de dood. 
Zijn Naam werd onze hoop. 
Dit is nieuw leven! Met Hem verrezen 
leven wij voor altijd. 
Prijs God in eeuwigheid! 
 
Kijk niet meer achterom, 
want het oude is voorbij. 
Ja, Hij die overwon 
maakt ons volledig vrij! 
 
Hoor nu Zijn woorden, 
waarmee Hij belooft: 
Alles wordt nieuw voor wie gelooft! 
 
Refrein: 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven! 
Christus versloeg de dood. 
Zijn Naam werd onze hoop. 
Dit is nieuw leven! Met Hem verrezen 
leven wij voor altijd. 
Prijs God in eeuwigheid! 
 
Bridge: 
De dove hoort, de stomme spreekt; 
zelfs de dode leeft. 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven… 
 
De lamme loopt, de blinde ziet; 
zie, iets nieuws ontkiemt. 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven… 
 
Het donker vlucht, de leugen zwijgt; 
elke vijand wijkt. 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven… 
 
Geen rouw en pijn, geen tranen meer. 
Geen ziekte leeft waar Hij regeert, o!  
 
Refrein: 
Dit is nieuw leven, dit is nieuw leven! 
Christus versloeg de dood. 
Zijn Naam werd onze hoop. 
Dit is nieuw leven! Met Hem verrezen 
leven wij voor altijd. 
Prijs God in eeuwigheid!  
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All hail, King Jesus 
 
There was a moment when the lights went out, 
when death had claimed its victory. 
The King of love had given up His life; 
the darkest day in history. 
 
There on a cross they made for sinners, 
for every curse His blood atoned. 
One final breath and it was finished. 
But not the end we could have known. 
 
For the earth began to shake… 
And the veil was torn… 
What sacrifice was made 
as the heavens roared! 
 
Chorus: 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Lord of Heaven and earth! 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Savior of the world! 
 
There was a moment when the sky lit up; 
a flash of light breaking through. 
When all was lost, He crossed eternity. 
The King of life was on the move. 
 
For in a dark, cold tomb 
where our Lord was laid, 
one miraculous breath 
and we’re forever changed! 
 
Chorus (2x): 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Lord of Heaven and earth! 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Savior of the world! 
 
Bridge: 
Let every knee come bow before the King of Kings. 
Let every tongue confess that He is Lord! 
Lift up your shout; let us join with all of Heaven, 
singing ‘Holy’, singing ‘Holy’! 
Cry out: ‘Holy’! We’re singing ‘Holy’...  
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Chorus: 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Lord of Heaven and earth! 
All hail, King Jesus! 
All hail, the Savior of the world! 
 
 
Niemand zoals de Heer 
 
Er zit maar Eén op de troon: Jezus, heilig… 
Hem komt toe alle lof, eer en glorie. 
Er zit maar Eén op de troon: Jezus, heilig… 
Hem komt toe alle lof, eer en glorie. 
 
Refrein: 
Waardig is het Lam. 
Hij die gedood werd zit nu op de troon! 
Er is niemand zoals U. 
Heel de hemel buigt zich neer 
en geeft eer aan Hem en Hem alleen! 
Er is niemand zoals U. 
 
Er zit maar Eén op de troon: Jezus, heilig… 
Hem komt toe alle lof, eer en glorie. 
 
Refrein (2x): 
Waardig is het Lam. 
Hij die gedood werd zit nu op de troon! 
Er is niemand zoals U. 
Heel de hemel buigt zich neer 
en geeft eer aan Hem en Hem alleen! 
Er is niemand zoals U. 
 
Bridge (3x): 
Wij eren U, o Koning! Wij eren U, o Koning! 
Wij eren U, o Koning! U draagt de hoogste kroon! 
 
1x: 
Want U alleen bent waardig! Want U alleen bent waardig! 
Want U alleen bent waardig! U draagt de hoogste kroon! 
 
Refrein (2x): 
Waardig is het Lam. 
Hij die gedood werd zit nu op de troon! 
Er is niemand zoals U. 
Heel de hemel buigt zich neer 
en geeft eer aan Hem en Hem alleen! 
Er is niemand zoals U.  
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Great are You, Lord 
 
You give life, You are love; 
You bring light to the darkness. 
You give hope, You restore 
every heart that is broken. 
Great are You, Lord! 
 
Chorus: 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise! 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. 
 
You give life, You are love; 
You bring light to the darkness. 
You give hope, You restore 
every heart that is broken. 
Great are You, Lord! 
 
Chorus (2x): 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise! 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. 
 
Bridge (3x): 
And all the earth will shout Your praise. 
Our hearts will cry, these bones will sing: 
Great are You, Lord! 
 
Chorus (2x): 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise. 
We pour out our praise! 
It's Your breath in our lungs, 
so we pour out our praise to You only. 
 
 
The God we love 
 
We believe in one God, the Father, 
the Almighty, the Maker of all. 
The One who rules the seen and unseen 
we believe and we adore.  
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Jesus Christ, one Lord of creation; 
from the Father begotten, not made. 
He is the Light from Light eternal 
and the God of every age! 
 
Chorus: 
All glory to the Father now, 
all honour to the Son! 
And praise the Spirit, now and always! 
This is the God we love. 
 
For this world and for our salvation, 
He came down from the heavens above. 
Born of a virgin and the Spirit, 
truly man and truly God. 
 
He was crucified under Pilate, 
suffered death and was laid in the grave. 
And in accordance with the Scriptures, 
on the third He rose again! 
 
Chorus: 
All glory to the Father now, 
all honour to the Son! 
And praise the Spirit, now and always! 
This is the God we love. 
 
Bridge: 
And Christ has made His ascent 
into the heavens above, 
where He sits at the Father’s right hand now. 
But He will come back again, 
and He will judge in truth. 
 
The Holy Spirit has come, 
voice of the prophets of God. 
Sent to us, He has given us new life! 
Forgiven now and baptized, 
one holy Church, we rise! We rise! 
 
Chorus (2x): 
All glory to the Father now, 
all honour to the Son! 
And praise the Spirit, now and always! 
This is the God we love! 
 
This is the God we love!  
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Now we wait to be resurrected, 
and we look for the world without end. 
This is our creed, our faith, our anthem. 
This is the God we love, this is the God we love! 
 
 
Breek de hemelen open (Opwekking 898) 
 
Breek de hemelen open, 
steek Uw vuur aan in ons hart. 
Heilige Geest, blijf stromen, 
doordrenk het droge land. 
 
Refrein: 
Kom als de regen uit de hemel; 
o, stort Uw Geest op ons! 
Laat ons herleven, geef Uw zegen; 
schud ons wakker, God! 
 
Breek de hemelen open, 
steek Uw vuur aan in ons hart. 
Heilige Geest, blijf stromen, 
doordrenk het droge land. 
 
Refrein (2x): 
Kom als de regen uit de hemel; 
o, stort Uw Geest op ons! 
Laat ons herleven, geef Uw zegen; 
schud ons wakker, God! 
 
Bridge: 
Laat Uw koninkrijk hier op aarde zijn… 
Laat Uw koninkrijk hier op aarde zijn… 
Laat Uw koninkrijk hier op aarde zijn! 
Laat Uw koninkrijk hier op aarde zijn! 
 
Refrein: 
Kom als de regen uit de hemel; 
o, stort Uw Geest op ons! 
Laat ons herleven, geef Uw zegen; 
schud ons wakker, God!  



Hoop voor de wereld –  Paaspraise 2 april 2026  (Andreasplein, 19.00 - 21.00) 

Uw genade is mij genoeg (Opwekking 614) 
 
Zie, hoe Jezus daar loopt 
in Jeruzalem, 
met een kruis op Zijn rug 
en een doornenkroon. 
Hoor, de menigte schreeuwt 
en roept: 'Kruisig Hem!' 
Zo gaf God Zijn eigen Zoon. 
  
Zie het Lam aan het kruis, 
daar op Golgotha. 
Als de Koning der Joden 
wordt Hij veracht. 
Zie de liefde voor ons 
in Zijn ogen staan, 
als Hij roept: 'Het is volbracht!' 
  
Refrein: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade 
aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
  
In het rijk van de dood 
is Hij neergedaald. 
Ja, uit liefde voor ons 
heeft Hij dit gedaan. 
Maar de steen van het graf 
is nu weggehaald: 
Jezus leeft, Hij is opgestaan! 
  
Refrein: 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade 
aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
En nu kom ik tot U  
met vrijmoedigheid; 
met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer. 
U bent Koning en God 
tot in eeuwigheid! 
U bent Jezus, de hoogste Heer!  
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Refrein (2x): 
Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer, 
dat U het kruis voor mij droeg. 
U bewijst Uw genade 
aan mij telkens weer. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
Uw genade is mij genoeg. 
Uw genade is mij genoeg. 
 
 
Op die dag (Opwekking 818) 
    
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond. 
Heel de oude wereld verdwijnt: 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn. 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt: 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel… 
Wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus; 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij. 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht, 
op die dag. 
 
Refrein (2x): 
Op die dag, in de hemel… 
Wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied.  
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Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus; 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw… 
Ja, U maakt ons anders en nieuw… 
Heer, U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel… 
Wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn! 
Dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
En klinkt het overwinningslied. 
 
 
Joy (Opwekking 900) 
 
Chorus: 
I’ve got joy in the morning, joy in the evening! 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
 
Why would I not sing of Your praises, 
even when troubles come? 
Why would I not worship forever? 
'Cause I’ve seen the good You’ve done. 
 
And I’m not ashamed! I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore! 
 
Chorus: 
I’ve got joy in the morning, joy in the evening! 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
 
I’m letting go; I’m wild in Your presence, 
dance till the sun comes up. 
You make me strong; whenever I praise You, 
Jesus, You fill my cup. 
 
And I’m not ashamed! I’m a sinner saved. 
No, I’m not afraid anymore. 
What the world calls foolish, You call freedom. 
Now I won’t hold back anymore! 
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Chorus: 
I’ve got joy in the morning, joy in the evening! 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
Yes, I’ve got joy in the sunshine, joy in the rain! 
You keep me dancing again and again. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
 
Bridge (3x): 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart. 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart. 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart, hallelujah!  
 
Chorus: 
I’ve got joy in the morning, joy in the evening! 
You keep me dancing in every season. 
Whatever comes tomorrow, I’ve got joy! 
 
I’ve got joy! Whoooah…! 
 
Bridge (2x): 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart. 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart. 
I’ve got joy, joy, joy, down in my heart, hallelujah!  
 


